Kun je het antwoord uit je hoofd opzeggen?

Van een ui moet ik huilen

Voor een bui ga ik schuilen

In de tuin graaf ik een kuil

Op mijn huid heb ik een buil

Ik eet een beschuit

en ik luister naar de fluit

Buiten op het dak zit een duif

Binnen ligt de hond met z’n kluif

Het woord tuig spreek ik duidelijk uit

Het woord bruin schrijf ik netjes op de ruit

Eh... meneer De Uil

Uw onderbroek is vuil!

Prima is het eten, dat ik ruik

Maar helaas heb ik nu pijn in mijn buik...

Achter het luik zag ik een flinke buit

Als je erachter kruipt, vind je een behoorlijke duit!

Sta niet op een kluit, roep ik luid,

Maar de spelers luisteren niet of hebben last van hun kuit

Het kuiken heeft last van luis

En de bruid is bang voor een muis
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